KERKKLOKJE VAN 2025 (nr.23 )

Pastoor Ddélle tel. 045 4051273
Assistent-pastoor Geilen tel. 045
5241208

Koster Frank Bisscheroux tel. 06
14933993

Parochiebureau voor vragen en
intenties op dinsdag in de pastorie
door vrijwilligers van 09.30 -10.30 uur,
tel. 5241208.

Parochiebureau pastoraal: donderdag
van 14.00 - 16.00 uur.

Bankrekeningnummers: Kerkbijdrage: NL50 RABO 0137 7015 19

of NL90 INGB 0001 0346 51 t.n.v. Parochie H. Bavo.

Misintenties en andere betalingen: NL32 RABO 0137 7038 80 t.n.v. Parochie H. Bavo
Klussendienst: De klussendienst doet kleine klusjes voor die mensen die niemand
hebben die hen kan helpen. Telefonisch opgeven (5241208) op dinsdag van 9.30u.-
10.30u.

Ziekencommunie/ziekenbezoek: Als u de H. Communie wilt ontvangen op de eerste
vrijdag van de maand of bezoek van pastoor op prijs stelt kunt u dat doorgeven op tel.
045 5241208. Ook voor ziekenbezoek in het ziekenhuis of kliniek door vrijwilligers kunt u
dit nummer bellen.

Website: www.bavonuth.nl

Facebookpagina: Parochiecluster Méér-kerk

E-mailadressen: pastoor@h-clemens.nl; assistentpastoor@gmail.com;
secretariaat@parochieclustermeerkerk.nl; redactiekerkklokje@bavonuth.nl;
parochiebureau@bavonuth.nl.

MISINTENTIES VAN 21 DECEMBER 2025 t/m 10 JANUARI 2026

Zondag 21 december 09.30 uur: H. Mis m.m.v. de Schola (met live streaming).
Intenties:

- jrd. ouders Gadet-Coenjaerts en zoon Harrie;

- jrd. ouders Zef en Mia Naebers-Schins;

- 9e jrd. Jos Maessen, tevens voor alle overledenen van de familie.

Maandag 22 december 09.00 uur: H. Mis.

Woensdag 24 december 17.00 uur: Herdertjesviering

21.00 uur: Nachtmis m.m.v. Gemengd Kerkkoor St. Bavo (met live streaming).
Intenties:

- Roger Ritzen;

- jrd. Fieni van Engelen-Boumans;

- Joseph Bisscheroux en Bert Reinders;

- Jirgen Dippel en overleden ouders;

- ouders Benen-Meessen, ouders Collaris-Wouters en overl. familieleden.
Donderdag 25 december l1e Kerstdag 09.30 uur: H. Mis m.m.v. Kon. Harmonie
St. Bavo (met live streaming).

Intenties:

- Hub en Annie Hamers-de Valk, tevens voor Tinie en Bets de Valk (stg);

- Leo Speetjens;

- Noél en Miet Hermans-Meertens.

Vrijdag 26 december 2° Kerstdag 09.30 uur: (met live streaming).

Intenties:

- ouders Rijkx-Muitjens en kinderen Frans en Liesje;

- José Kurstjens-Meex.




Zondag 28 december 09.30 uur: H. Mis (met live streaming).

Intentie:

- zeswekendienst Paul Stassen.

Maandag 29 december 09.00 uur: H. Mis.

Donderdag 1 januari Nieuwjaarsdag 09.30 uur: H. Mis (met live streaming).
Vrijdag 2 januari 09.00 uur: H. Mis.

Zondag 4 januari 09.30 uur: H. Mis (met live streaming).

Intenties:

- Elly America (stg);

- jrd. Jeanny Brouwers-Mevis (stg);

- voor alle leden van buurtvereniging Hellebroek en alle leden die ons zijn ontvallen.
Maandag 5 januari 09.00 uur: H. Mis.

Vrijdag 9 januari 09.00 uur: H. Mis.

1. THEMA: Elkaar tot steun zijn en houvast geven
Mensen kunnen heel alleen zijn of ze kampen met een
groot verdriet. We kunnen een zware last te dragen
hebben of een flinke rugzak mee te torsen. Je kunt
aan de grond zitten en geen gat meer zien. Mensen
kunnen je enorm zijn tegengevallen, zodat je het
vertrouwen in de mensheid verliest. Je kunt
pessimistisch worden of depressief zelfs van alle
oorlogen en geweld in de wereld.

Als je mensen spreekt die hun kindje willen laten
dopen of als jonge stellen gaan trouwen in de kerk en
je vraagt naar het waarom dan zeggen ze dikwijls:
‘omdat we houvast zoeken, voor ons kind, voor
elkaar’.

Houvast. Dat woord houdt heel veel in. Vasthouden,
beet houden, houden van, liefhebben, niet loslaten. Houvast heb je nodig op een smalle
brug. Houvast heb je nodig in een grillig leven. Houvast heb je nodig als het allemaal niet
zo goed gaat. Vandaar dat mensen veel meer bidden als het leven moeilijk is of zwaar
dan wanneer het leven over rozen gaat.

Nog steeds zoeken we steun, houvast als het leven moeilijk is. We denken natuurlijk aan
alle mensen, die ziek zijn, chronisch ziek zijn, mensen waarvoor beter worden geen optie
meer is, we denken aan al die mensen die zich erg alleen voelen en waar ook van te
lijden hebben. Natuurlijk zijn er ziekenbezoek(st)ers die net zoals de verpleegkundigen
van de thuiszorg of het ziekenhuis even de last verlichten. Maar zieken zijn 24 uur per
dag ziek en er zijn nog zoveel uren om te piekeren en te dragen. In het evangelie staat
dat God naar de wereld gekomen is om ons te redden. Wij kunnen het kruis van mensen
verlichten door aandacht, liefde en zorg, heel concreet. Wij zijn Gods ogen, Gods handen,
Gods voeten, Gods hart en Gods gezicht.




Ook een parochie kan soms de dingen niet meer alleen en dan zoeken we ook steun bij
elkaar. Dan ga je samen een weg aanleggen, waarvan je niet weet waar die naartoe
leidt, maar waarvan je wel weet dat je die niet alleen hoeft te gaan. De weg naar de
kribbe is de eerste stap. Hij zal er altijd bij zijn, als we Hem maar steeds weer vragen
ons te leiden en houvast te geven. Help ons om als parochies samen de juiste weg te
vinden en te gaan, door uw gebed en deelname.

Zalig kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar.

Assistent-pastoor Jan Geilen

2. PAROCHIEAGENDA

- elke donderdag 15.00-16.00 uur: kerk helemaal open; pastoor Geilen is aanwezig
- vrijdag 2 januari 10.30 uur: ziekencommunie

- maandag 5 januari 20.00 uur: doopvoorbereiding (pastorie)

3. BABYSHOWER

Vandaag was ik bij een babyshower. We wisten dat het kindje een jongetje is en dat hij
op 25 december wordt geboren.

Hij is, hoe symbolisch, geboren en lag in een voederbak.

We weten ook dat hij in zijn leven heel wat mensen heeft gevoed. Hij voedde mensen
niet alleen met eten maar met gedachten, met aandacht en met liefde.

Vieren we daarom na ongeveer 2025 jaar nog altijd zijn geboorte?

Rond zijn feest gaat het eigenlijk niet om de schijnwerpers van de reclame maar om de
warmte van het kaarsje dat voor mensen mag branden.

Toch is het dan vreemd dat de winkels uitpuilen met kooplustige mensen. Ja, natuurlijk
mag dat.

En kaarsen zijn altijd goed want stel je voor dat op kerstavond de stroom uitvalt.

Met die gedachte kun je wel mooi over Kerstmis fantaseren: gezellig samen onder
warme dekens in de kamer bij de kaarsjes. Verhalen vertellen want tv en pc doen het
niet of niet zo lang meer.

Is dit nu een schrikbeeld of een mooie droom?

Het woordje samen blijft en dat is in ieder geval mooi.

Zalig Kerstfeest allemaal samen.

Bertie Bemelmans- Stevens

4. VRIJWILLIGERSAVOND 2026

Beste vrijwilliger,

Het parochiebestuur wil u met (eventuele) partner van harte uitnodigen op onze
vrijwilligersavond, die gehouden zal worden op vrijdag 16 januari 2026 bij Gitek
Sportcentrum, Leeuwerikstraat 2 Nuth. Aanvang 19.30 uur.

Indien u verhinderd bent, laat het even weten voéor 13 januari via telefoonnummer
0623125621 of per e-mail wouters.houben@home.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens het parochiebestuur, John Wouters

5. AFSLUITING HEILIG JAAR

Het Jubeljaar 2025 loopt op zijn eind. Het was een bewogen jaar, waarin we afscheid
moesten nemen van paus Franciscus, die vorig jaar december het Heilig Jaar nog
opende. Tegelijkertijd mochten we zijn opvolger paus Leo XIV verwelkomen. Hij zal op
het hoogfeest van Driekoningen (6 januari 2026) de Heilige Deur van de Sint-Pieter in
Rome sluiten en daarmee het Jubeljaar afsluiten.

In ons bisdom mogen we terugzien op een mooie bedevaart naar Rome in het voorjaar
en een geslaagde bisdomdag in Roermond afgelopen zomer. Ook in parochies hebben er
allerlei activiteiten plaatsgevonden onder motto ‘Pelgrims van hoop’, dat als thema aan
dit Jubeljaar was meegegeven. In de loop van het jaar is er ook een ‘beweging van hoop’
op gang gekomen, die hopelijk na dit jaar niet stopt, maar zich verder uitbreidt
(www.bewegingvanhoop.nl).

Zoals in alle bisdommen over de hele wereld zal op zondag 28 december het Jubeljaar
of Heilig Jaar in ons bisdom worden afgesloten.




WEET U DAT:

- de kerststal een nieuwe plek en uitvoering heeft gekregen? Ga kijken naar het werk van
Schra, Frank, René en Jacques!

- u de parochie helpt door zoveel mogelijk kerkbonnen te gebruiken i.p.v. cash?

- Judith van Judith’s BloemStijl tweewekelijks voor een boeket bloemen op het altaar
zorgt?

CITAAT:
Een vriendelijk woord kan drie wintermaanden verwarmen.
(Japans spreekwoord)

De medewerkers van het Kerkklokje wensen u
een Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar!



